
Afgelopen zondag was er een startavond voor de Taizéreis
die komende zomer vanuit Zuidwest en de R.K. parochie
De Vier Evangelisten georganiseerd wordt. Twaalf
jongeren waren gekomen om alvast kennis te maken en
praktische informatie over de reis te krijgen. De avond
begon met een heerlijke maaltijd, gekookt door diaken Jos van Adrichem en pater
Assys Moron van de parochie. Na de praktische informatie klonk de vraag: ‘Wie weet
er al zeker dat die mee wil?’ Bijna alle handen gingen omhoog! De rest gaat thuis
overleggen. En enkele jongeren die er zondag niet bij konden zijn kijken ook al uit
naar de reis. Het wordt een bijzondere ervaring!
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Uit de gemeente

Uitgelicht
Lied 836: O Heer die onze
Vader zijt

Een lied om eens recht
voor te gaan zitten, het
behoort tot het beste dat
er tijdens de negentiende
eeuw in Engeland is
geschreven. De statige
melodie (die best breed
mag worden gezongen) is
afkomstig uit het
oratorium Judith van de
negentiende eeuwer
Charles Hubert H. Parry
(1848-1918). Hij gaf leiding
aan topinstituten zoals het
Royal College of Music in
Londen en werd in 1900
hoogleraar te Oxford. De
melodie volgt de tekst
nauwkeurig met een
stapsgewijze opbouw van
een crescendo dat zijn
hoogtepunt bereikt aan
het begin van de vijfde
regel. De tekst is van de
Amerikaanse dichter John
Wittier, een tot de Quakers
behorende bestrijder van
de slavernij. Van de
componist van dit lied
kennen we in ons liedboek
ook Lied 150a, dat evenals
dit lied reeds een
vertrouwde plaats heeft
gekregen binnen ons
liedrepertoire. Hier hoort u
de melodie.

Opgepast!
Ook in kerkelijke kringen komen pogingen tot
oplichting voor. Recent gingen op verschillende
plekken nepberichten via e-mail en WhatsApp rond
onder de naam van kerkleden (bijv. predikanten of
ambtsdragers). In die berichten wordt gevraagd om
geld of om op een link te klikken. Ook binnen onze
wijkgemeente zijn zulke berichten onder bekende
namen verspreid. Wees alert als u zoiets ontvangt.
Check bij de ‘afzender’ of diegene inderdaad een
bericht gestuurd heeft, maak niet zomaar geld over en
klik niet op links.

Opbrengst actie 'Brandhout'

De veertigdagentijd ligt alweer even achter ons maar
toch mochten we zelfs afgelopen zondag nog weer
een gift ontvangen voor ons project 'Brandhout'.
Daarmee is het resultaat geworden € 4303,99! Wij zijn
heel blij met dit resultaat. Het is boven verwachting!
Wij denken dat de mensen in Armenië, die via ons
project 'Brandhout' van warmte en kookbrandstof
worden voorzien, er ook heel blij en warm van zullen
worden. En om het nog mooier te maken hebben we
als diaconie besloten om het bedrag nog aan te vullen
tot € 5000! Dank u wel. Diaconie Zuidwest

En toch: geloof, hoop en liefde
De Taakgroep Vorming en Bezinning heeft als
jaarthema voor het seizoen 2026-2027 gekozen voor
'En toch: geloof, hoop en liefde', gebaseerd op de titel
van het boek Geloof in vrede van de oud-katholieke
aartsbisschop Jos Vercammen. In de nieuwe
Activiteitenkrant, die met het septembernummer van
Samenklank uitkomt, staan niet alleen activiteiten die
ieder jaar terugkeren, maar is ook ruimte voor nieuwe.
We doen een beroep op gemeenteleden die ideeën
hebben en bereid zijn om een kring of een
andersoortige activiteit te (bege)leiden contact op te
nemen via de mail. De deadline voor de nieuwe krant is
15 juni.
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Lief en leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u  doorgeven aan Thea Wignand, ook als u
zelf  iemand weet waar de bloemen naar toe zouden mogen.  T 070-3972495, E
ledenadministratie@abdijkerk.nl.
Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u ook bij haar opvragen. Wilt u
bezoek of kent u iemand die graag bezoek wil, neemt u dan contact op met Peter
Spaans T 06-19566960. Of mail naar pastoraat@abdijkerk.nl.

De bloemen van deze zondag gaan naar de familie  Ruwaard, die komende
week 70 jaar getrouwd zijn.

Activiteiten deze week
Informatie en opgave:
activiteiten@abdijkerk.nl
(locatie: Abdijkerk, tenzij anders
vermeld)

Inloopochtend
Donderdag 23/4, 10.00 uur

Lunchbijeenkomst ouderen

Donderdag 23/4, 12.30 uur

The Sun teens
Zaterdag 25/4, 19.30 uur

Zondagsdienst – ds. M.J.T.

Burema, S&T
Zondag 26/4, 10.00 uur

Maaltijd Met Motto

Zondag 26/4, 18.00 uur

Cantorijrepetitie
Woensdag 29/4, 19.30 uur

Inloopochtend

Donderdag 30/4, 10.00 uur

Kopij voor de nieuwsbrief graag vóór

woensdagavond 19.00 uur aanleveren

per e-mail naar

zondagsbrief@abdijkerk.nl.

Laatste nieuws, nieuwsarchief,

kerkdiensten, orde van dienst,

nieuwsbrief, concertinformatie:

abdijkerk.nl.

Herinnering: Maaltijd Met Motto

Vandaag is de laatste dag om u op te geven voor
de Maaltijd Met Motto op zondag 26 april, van
18.00 tot ongeveer 20.00 uur. Aanmelden kan bij
Rianne van Deursen, Erna van Wijngaarden of
Jantine Wignand, via maaltijd@abdijkerk.nl of via
06-29474116.

Zangmiddag: Liederen van bevrijding

Op zaterdagmiddag 2 mei is iedereen die van
zingen houdt van harte welkom in de
Bosbeskapel voor een zangmiddag met liederen
over bevrijding en vrede. Van 14.30 tot 15.30 uur
(inloop 14.00 uur) komen we in de kerkzaal bijeen
om samen te zingen, onder begeleiding van
Arthur Vos en Christi van der Hauw, met
medewerking van ds. Sara Dondorp. Daarna is er
gelegenheid tot ontmoeting.

Herdenking
Begin mei staat in het teken van herdenken. Op
het Abdijkerkhof zijn zes mensen begraven die in
de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het
gaat om soldaten die in de meidagen van 1940
zijn omgekomen, een verzetsstrijder en
burgerslachtoffers van de oorlog.  Na afloop van
de kerkdienst op 3 mei zullen bloemen worden
gelegd op deze graven. Iedereen is van harte
welkom om bij dit korte moment aan te sluiten.
Om de verhalen van deze slachtoffers blijvend
zichtbaar te maken, zijn bij de graven
herdenkingsbordjes geplaatst. Via de bordjes zijn
de verhalen van deze personen te lezen.

Kliederkerk – ‘Vrijheid!’

LichtDelen houdt op zondag 3 mei weer een
Kliederkerk. Het thema is ‘Vrijheid!’ en we lezen
het verhaal van de uittocht uit Egypte. Eerst zijn
er allerlei activiteiten rond het thema en het
verhaal. Daarna is er een korte, interactieve
viering en we sluiten af met een gezamenlijke
maaltijd. Kom je mee samen ontdekken, samen
vieren en samen eten? Kliederkerk is van 15.30 tot
ongeveer 18.00 uur in de Abdijkerk. Toegang is
gratis; een vrijwillige bijdrage wordt
gewaardeerd. Aanmelden kan via  06-25326950
of info@lichtdelen.nl.
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