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Uit de gemeente

Komende zondag is er weer een collecte voor het project
‘Brandhout’. Diaken Paul van Gijzen vertelt erover:

‘Het 40-dagenproject van de diaconie staat ook dit jaar
weer in het teken van een project van Stichting
Mensenkinderen. Mensen in Armenié zitten letterlijk en
figuurlijk in de kou. Elk jaar sterven er mensen door
bevriezing en ondervoeding. We willen hen gaan helpen

met brandhout. We streven ernaar met de collectes en giften voor dit doel € 3.500 bij
elkaar te sparen. Dat is goed voor 100 maanden warmte. Er is al € 1.285 ontvangen en
daarvoor zijn we enorm dankbaar. We volgen de stand via de thermometer in de

kloostergang.

Uitgelicht

Het tafelgebed (2)

Na het Sanctus en
Benedictus (de vorige
maand besproken)

danken we God voor de
komst van Jezus, die ons
de weg naar God wijst
door zélf die weg te zijn.
Dit gedeelte sluit af met
de woorden die Jezus
sprak  toen Hij het
Avondmaal instelde.
Daarna klinkt de roep om
de spoedige komst van
Gods vredesrijk:
Maranatha (Kom, Heer!).
Vervolgens bidden we om
de aanwezigheid van de
Heilige Geest en spreken
we samen het Onze Vader.
Dat gebed, met zijn
smeekbede om brood en
vergeving, hoort  van
oudsher bij de viering van
het heilig Avondmaal.
Daarna volgt de
vredegroet. een gebaar
van toenadering en
verbondenheid. Door
elkaar te groeten en te
zien, maken we duidelijk
dat we het Avondmaal ook
werkelijk  samen  willen
vieren. De vredegroet
staat in nauwe relatie tot
het Agnus Dei (Lam Gods),
dat verwijst naar het
gebroken lichaam en het
vergoten bloed van
Christus, die ons vrede
brengen.

Veertigdagenproject - Op weg naar het feest

We zijn op reis op de weg van de hoop. Deze zondag
komen we bij een feest. Bij Reisbureau Warhoop komt
iemand die een feestvakantie wil. Het maakt niet uit
wat voor feest het is. De medewerkers leggen uit dat
een vakantie een feest kan worden, als je zelf een
beetje feestelijk Kkijkt. Voor de uitleg, opdrachten en
vragen van deze zondag, klik hier.

Symbolische schikking in de 40-dagentijd

Hoop wordt verbeeld in bloembollen, teken van de
komende lente en in de groene kleur. Groen is de kleur
voor een goede toekomst. De palmbladeren zijn tussen
de takken van de waaier geklemd als teken van de
feestelijke intocht. En als u goed Kijkt ziet u een V-vorm
in het blad, teken voor vrede. Meer info op onze
website.

Liturgisch ABC

Hiernaast kunt u het 18° en laatste deeltje lezen van
onze serie over de onderdelen van onze liturgie. Wilt u
alles nog een keer nalezen? Dat kan op onze website.

Hulp gevraagd

Begin april zal onze nieuwe predikant, Jacques
Steenkamp, de sleutel ontvangen van de pastorie aan
de Willem Il straat. Door de kerkrentmeesters is
inmiddels opdracht gegeven om een aantal
onderhouds- en isoleringswerkzaamheden aan de
pastorie uit te voeren. In de pastorie zullen wat
schilderwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
Op verzoek van Jaques bij deze een oproep wie hem
zou willen helpen met deze schilderwerkzaamheden.
Vele handen maken licht werk tenslotte. Wanneer u
zich geroepen voelt, neem dan contact op met Leo
Hartman (via e-mail) of geef uw naam aan de koster
door. We zullen dan een planning opmaken voor de
uitvoering van de werkzaamheden.

Postbodes gevraagd

In de gemeentezaal liggen uitnodigingsbrieven voor
de verjaardagsmiddag van 8 april. Wilt u er ook een
paar bezorgen? Alvast bedankt!
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Lief en leed

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Thea Wignand, ook als u
zelf iemand weet waar de bloemen naar toe zouden mogen. T 070-3972495, E

ledenadministratie@abdijkerk.nl.

Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u ook bij haar opvragen. Wilt u
bezoek of kent u iemand die graag bezoek wil, neemt u dan contact op met Peter
Spaans T 06-19566960. Of mail naar pastoraat@abdijkerk.nl.

e De bloemen van deze zondag gaan naar de familie Overduin, die afgelopen

week 50 jaar getrouwd was.

e Bedankt voor de bloemen die ik zondag ontving. Ik stel dit heel erg op prijs.

Thea Grootes

Activiteiten deze week
Informatie en opgave:
activiteiten@abdijkerk.nl
(locatie: Abdijkerk, tenzij anders
vermeld)

Inloopochtend
Donderdag 26/3, 10.00 uur

Lunchbijeenkomst voor
ouderen
Donderdag 26/3,12.30 uur

The Sun walk-in
Zaterdag 28/3,19.30 uur

Palmpasendienst — ds. A.W.
Kuipers, S&T
Zondag 29/3,10.00 uur

Maaltijd Met Motto
Zondag 29/3,18.00 uur

Paasviering voor ouderen
Maandag 30/3, 14.30 uur

Witte Donderdagsdienst - ds.
M.J.T. Burema, S&T
Donderdag 2/4,19.30 uur

Kijkavond The Passion
Donderdag 2/4, 20.45 uur

Parkeren op het kerkplein
Misschien is het u opgevallen dat er op het

parkeerterrein voor de kerk een 1° plantenvak is
aangebracht. Deze is na overleg met en in
samenwerking met onze buren  Saffier
(WoonZorgPark) aangebracht om de overlast van
het parkeren tegen te gaan. Helaas worden
auto’s links en rechts buiten de parkeervakken
geparkeerd  waardoor gevaarlijke situaties
ontstaan. Ook worden hulpdiensten en
leveranciers hierdoor gehinderd. Met het eind dit
jaren in te voeren betaald parkeren in ons
stadsdeel is dit een eerste aanzet om de
parkeerdruk te verlagen op het
kerkplein. Mogelijk dat er komend jaar nog een
aantal parkeermaatregelen worden
ingevoerd. Wij realiseren ons dat dit ten kosten
gaat van het aantal parkeerplekken maar helaas
zijn  wij genoodzaakt ism. Saffier deze
maatregelen te nemen.

Vespers in de veertigdagentijd

Op woensdag 1 april bent u allen van harte
welkom in de Shalomkerk voor een vesper in de
veertigdagentijd. We lezen gezamenlijk Psalm
140 en we horen een fragment uit het evangelie
naar MatteUs. Er is stilte, meditatieve muziek en
we zingen samen. Vanaf 18.45 uur kunt u alvast
de stilte in de ruimte ervaren. De vesper zelf
duurt van 19.00 uur tot ongeveer 19.30 uur en is
ook te beluisteren via kerkomroep.nl.

Komt u ook kijken?

Witte Donderdag, 2 april, is er gelegenheid om
met elkaar in de kerk naar The Passion te
kijken. Na de kerkdienst is er een kopje
koffie/thee en daarna gaan we rond 20.45 uur
naar de uitzending kijken. Na afloop is er
gelegenheid tot nabespreken.

Kinderpaasviering

Op zaterdag 4 april om 1530 uur is er in de
Abdijkerk een kinderpaasviering. We vertellen dit
jaar een heel bijzonder verhaal: het verhaal van
een rups die verandert in een prachtige vlinder.
Een verhaal over groeien, veranderen en een
nieuw begin — precies waar Pasen over gaat!
Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd,
maar iedereen is welkom om mee te vieren. Met
toneelstuk en paasliederen. De livestream volgen
of terugkijken kan ook (klik hier).
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Kopij voor de nieuwsbrief graag voor
woensdagavond 19.00 uur aanleveren
per e-mail naar
zondagsbrief@abdijkerk.nl.

Laatste nieuws, nieuwsarchief,
kerkdiensten, orde van dienst,
nieuwsbrief, concertinformatie:
abdijkerk.nl.

Paasbrunch

Net als vorig jaar zal er na de paasmorgendienst
op 5 april in de gemeentezaal een paasbrunch
zijn. De paasbrunch wordt georganiseerd vanuit
het jeugdwerk en eenieder is welkom om na de
dienst te blijven voor een broodje, ander lekkers
en natuurlijk een ei. Opgeven is niet nodig; er is
genoeg te delen.

Herinnering: Maaltijd Met Motto

Vandaag is de laatste dag om u aan te melden
voor Maaltijd Met Motto komende zondag om
18.00 uur. Dat kan bij Rianne van Deursen, Erna
van Wijngaarden of Jantine Wignand, via
maaltijd@abdijkerk.nl of via 06-29474116 (graag
uiterlijk 26 maart). Richtprijs (voor twee gangen
en koffie/thee) is € 5, maar meer of minder mag
ook.

Herinnering: paasviering voor ouderen
Aanmelden voor de paasviering voor ouderen op
30 maart kan tot en met morgen. Het
opgaveformulier ligt in de kerk en staat op de
website.

Herinnering: Palmpasen

Komende zondag vieren we Palmpasen. Alle
kinderen, natuurlijk ook kleinkinderen of
kinderen uit de buurt, zijn van harte welkom om
mee te doen met het maken van
palmpasenstokken.

Project 'Brandhout’

In deze 40-dagentijd voeren we
actie voor mensen in Armenié
die letterlijk en figuurlijk in de
kou zitten. Samen met
Stichting Mensenkinderen
willen we deze mensen in nood
helpen. Met de opbrengst van deze actie kunnen
we voor iedere € 35 een zak brandhout of kolen
kopen waarmee een gezin een maand geholpen
is. Helpt u mee om zoveel mogelijk zakken met
hout of kolen aan deze Armeense gezinnen
beschikbaar te stellen? Bijdragen kan via de QR-
code of door een gift over te maken op NL59
INGB 0007 8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag
Zuidwest.
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