
The Moon ging afgelopen zaterdag met maar liefst negen
kinderen naar De Uithof, voor de activiteit Pixelvloer. Gehoord
op de fiets, op de terugweg:
'Zo, ik ben moe van al dat rennen! Maar dat was de beste

avond van mijn week. We konden wel écht goed

samenwerken bij al die spellen. Het was echt superleuk!'

Bekijk de webversie
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Uit de gemeente

Uitgelicht
Lied 839 Ik danste die

morgen toen de

schepping begon

Het lied ‘De Heer van de
dans’ (‘Lord of the Dance’)
werd geschreven door de
Britse dichter, songwriter
en folkmuzikant  Sydney
Bertram Carter. Carter
leerde tijdens zijn verblijf
in Griekenland, waar hij
tijdens de Tweede
Wereldoorlog
vrijwilligerswerk verrichtte,
volksmuziek kennen en
verdiepte zich later in
Engelse
volksmuziek.  Folk  zou een
grote invloed uitoefenen
op de liederen die hij later
zou gaan maken.
Carter ontleende de
melodie van ‘Lord of the
Dance’ aan een bestaand
Shaker-lied.
De  Shakers  vormden een
Anglo-Amerikaanse sekte,
voortgekomen uit de
geloofsgemeenschap van
de  Quakers. Ze stonden
bekend om hun heftige
religieuze bijeenkomsten.
Tijdens het zingen
voerden ze eenvoudige
kringdansen uit. Deze van
oorsprong
geïmproviseerde dansen
werden in de loop van de
tijd voorzien van religieuze
symboliek. Het lied vraagt
een lichte, ontspannen
benadering en een vlot
tempo. U hoort hier de
melodie.

Veertigdagenproject – Wat een verandering!
We zijn op reis op de weg van de hoop. Deze zondag
komen we in de lichtstad. Bij Reisbureau Warhoop
komt deze week iemand die precies dezelfde vakantie
wil als vorig jaar. Ga jij naar dezelfde plek op vakantie
als vorig jaar? Of kies je een nieuwe plek? Wat is leuk
aan verandering, wat is leuk aan hetzelfde?
Voor de uitleg, opdrachten en vragen van deze zondag,
klik hier.

Symbolische schikking in de 40-dagentijd
De Geest waaiert breed uit

Het zichtbaar maken van het werk van God kan met
wit bloeiende bloesemtakken die in de grote vaas zijn
geplaatst en die verbinding maken met de waaier. Veel
bloesems zijn familie van de roos, een vijftallige bloem.
Het getal 5 is het getal van de mens, de mens met zijn
5 zintuigen. Met die zintuigen kunnen we de ander
zien, voelen en horen.  Bloesems zijn bedoeld om
vruchten te dragen, vruchten die ook door het
doorwerken van de Geest kunnen ontstaan.  In het
kleine vaasje is een witte kaars geplaatst, teken voor
het licht van de wereld. Meer info op onze website.

Zondagmatinee: Koormuziek in de passietijd
Zondag 15 maart om 15.30 uur zingt het Haags
Kleinkoor in deze kerk een afwisselend programma
rond koormuziek in de passietijd. Onder leiding van
Hans Jansen, ervaren dirigent en kerkmusicus, brengt
het koor geestelijke muziek van de renaissance tot de
twintigste eeuw – vol bezinning, hoop en de vreugde
van zondag Laetare. Op het programma staan werken
van onder meer Finetti, Gallus, Anerio, Perti, Sweelinck,
Schütz, Bach, Buxtehude, Vogel en Pepping.
Tussendoor zorgen orgelsolo’s voor sfeervolle
intermezzi. 
De toegang is gratis (met collecte). Na afloop is er
gelegenheid om bij koffie en thee na te praten.
U bent van harte welkom om dit inspirerende concert
mee te beleven!

Vespers in de veertigdagentijd

Op woensdag 18 maart bent u allen van harte welkom
in de Bosbeskapel voor een vesper in de
veertigdagentijd. We lezen gezamenlijk Psalm 77 en
we horen een fragment uit het evangelie naar Matteüs.
Er is stilte, meditatieve muziek en we zingen
samen.  Vanaf 18.45 uur kunt u alvast de stilte in de
ruimte ervaren. De vesper zelf begint om 19.00 uur en
eindigt om ongeveer 19.30 uur.  De vesper is ook te
beluisteren via kerkomroep.nl.
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Project 'Brandhout'
In deze 40-dagentijd voeren we
actie voor mensen in Armenië
die letterlijk en figuurlijk in de
kou zitten. Samen met
Stichting Mensenkinderen
willen we deze mensen in nood

helpen. Met de opbrengst van deze actie kunnen
we voor iedere € 35 een zak brandhout of kolen
kopen waarmee een gezin een maand geholpen
is. Helpt u mee om zoveel mogelijk zakken met
hout of kolen aan deze Armeense gezinnen
beschikbaar te stellen?

Lief en leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u  doorgeven aan Thea Wignand, ook als u
zelf  iemand weet waar de bloemen naar toe zouden mogen.  T 070-3972495, E
ledenadministratie@abdijkerk.nl.
Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u ook bij haar opvragen. Wilt u
bezoek of kent u iemand die graag bezoek wil, neemt u dan contact op met Peter
Spaans T 06-19566960. Of mail naar pastoraat@abdijkerk.nl.

De bloemen van deze zondag gaan naar mevr. Boersma.
Zoals in de Nieuwsbrief no. 10 van 5 maart stond vermeld waren wij 4 maart 60
jaar getrouwd. Om die reden kregen wij de bloemen uit de kerk. Een mooi
boeket. Heel attent; hartelijk dank daarvoor. Ook dank voor de kaarten met
lieve woorden die wij van gemeenteleden hebben ontvangen. Riet en Kees

Blok

Activiteiten deze week
Informatie en opgave:
activiteiten@abdijkerk.nl
(locatie: Abdijkerk, tenzij anders
vermeld)

Inloopochtend
Donderdag 12/3, 10.00 uur

Vergadering locatiecommissie

Donderdag 12/3, 20.00 uur

Schoonmaak kerk
Vrijdag 13/3, 09.30 uur

The Sun teens

Zaterdag 14/3, 19.30 uur

Zondagsdienst – ds. H.
Kamphuis

Zondag 15/3, 10.00 uur

Zondagmatinee – Haags
Kleinkoor

Zondag 15/3, 15.30 uur

Film in de Abdij
Woensdag 18/3, 14.00 uur

Inloopochtend

Donderdag 19/3, 10.00 uur

Kopij voor de nieuwsbrief graag vóór

woensdagavond 19.00 uur aanleveren

per e-mail naar

zondagsbrief@abdijkerk.nl.

Laatste nieuws, nieuwsarchief,

kerkdiensten, orde van dienst,

nieuwsbrief, concertinformatie:

abdijkerk.nl.

Kliederkerk – ‘Voorbereiden'

LichtDelen houdt op zondag 22 maart weer een
Kliederkerk. Het thema is ‘Voorbereiden’, over de
veertigdagentijd. Kom je mee samen ontdekken,
samen vieren en samen eten?
Kliederkerk is van 15.30 tot ongeveer 18.00 uur.
Let op: de locatie is vanaf deze keer de Abdijkerk.
Toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt
gewaardeerd. Aanmelden kan via
info@lichtdelen.nl of 06-25326950.

Intrededienst ds. Steenkamp
Alvast voor de agenda: de intrededienst van ds.
Jacques Steenkamp is zondag 10 mei om 15.00
uur. 

Herinnering: mensen met ideeën, ervaring en

talenten gezocht
Voor een in het voorjaar van 2027 te organiseren
‘festivaldag’ voor jeugd in en rond de Abdijkerk
zoekt de Taakgroep Jeugd en Jongeren mensen
die in een werkgroepje mee zouden willen
denken. Heeft u / heb je leuke ideeën voor de
invulling van het programma, ervaring met het
organiseren van evenementen, talenten die van
pas komen rond zo’n dag of gewoon zin om mee
te helpen met hand-en-spandiensten? Dan
horen we het graag! Aanmelden kan via
jeugd@denhaag-zuidwest.nl, via 06-29474116 of
bij Rianne van Deursen of Jantine Wignand. Bij
vragen kunt u hier ook terecht.
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