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De Here God heeft tot mijn heer gesproken
Psalm 110

De Here God heeft tot mijn heer gesproken:
‘Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht.
Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken

als voetbank aan uw voeten nederligt.’

Zie, uit de moederschoot van 't morgengrauwen
brengt u de bloem van heel het volk zijn groet
in heilige feestdos, ja 't zal om u dauwen

van levenslust en jeugdige overmoed.

De Heer heeft onherroepelijk gezworen,
dat gij als Melchisedek zijt gewijd.
Voorgoed zal u het priesterschap behoren.
De Heer is met u, Hij beslecht het pleit.

U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!
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Geef vrede door van hand tot hand

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren,;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding:

wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;

kijk ieder mens met warmte aan,

zo kunnen breuken helen.

De sterke, zachte hand zij dank,

die meer dan troost kan geven:

als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.

Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Acclamatie na de lezingen

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,

0 Zoon, o heilige Geest

in alle eeuwen der eeuwen.
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Ik geloof in God de Vader

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
IS gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,

ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,

vergeving der zonden,

wederopstanding des vieses

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.

O Heer die onze Vader zijt

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.

Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,

op weg gaan met U mee,

op weg gaan met U mee.



Leg Heer uw stille dauw van rust

op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust

hoe schoon uw vrede is,

hoe schoon uw vrede is.

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.

Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,

o stille stem in 't hart.



